
                  

                      Lieve familie, vrienden en belangstellenden,  
 

Het is alweer 5 maanden geleden dat we u de vorige Rondschrijfbrief hebben opgestuurd, dus hoog tijd 

            om even bij te praten.We hopen dat u allen ook genoten heeft van de lange zomer en nu kleurt alles heel                  

mooi om ons heen door het rustige najaarsweer, ook nog met aangename temperaturen. 

            

                  Hoe gaat het in de Lar-Brazilië, waar men nu juist naar de zomer toeleeft?                             

 

               Hierbij een mail uit Brazilië - de Lar van Hennie eind oktober: 
             Voor de LAR kinderen was het een fijn jaar, met veel activiteiten en bijzondere gebeurtenissen,  

               zoals tijdens de Bijbel Vakantie Club en in 'de week van het kind'. Maar ook op de gewone dagen proberen  

               de Tias elke week wel iets bijzonders te verzinnen: een picknick in de boomgaard, een Lar-bioscoop met  

               popcorn  en frisdrank of een wandeling naar het dierentuintje op het eiland in de rivier.  

              Voor ons als Bestuur was het weer een jaar  om de financiële eindjes aan elkaar te knopen en om aan alle  

              eisen te voldoen die de overheid ons oplegt én om het Brandweerproject van de grond te krijgen. 

              Daar zitten we nu nog midden in, maar dan heb je weer met de Braziliaanse mentaliteit te doen...  

     Blijven de metselaars ineens een week of langer weg zonder dat even aan te geven.                                                                               

              Maar daar willen we maar niet op blijven zien, we richten onze blik op de Here.  

                                                                                                                Leonardo, Beatrice, Livia, Lucas en Joao. 

             Want Hij is onze kracht, onze verwachting is op Hem!                                           

      

Hierbij de foto’s van de 16 kinderen die door de   

St.Kindervrienden Brazilië gesteund worden: 

 

Van links naar rechts achterste rij: 

Guillerme , Emyllane, Lavínia, Ana Lívia.                               

V.l.n.r. voorste rij: 

Natanael, Marcos Antônio, Gustavo. 

 

                                       

              Bruno, Alana , Marina en Miguel.                 

      SSttiicchhttiinngg        KKiinnddeerrvvrriieennddeenn        BBrraazziilliiëë                                                                                                                                                                
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Contact: Lia Leijenaar 4876 CJ                                

Beiaard 317 * ** Etten-Leur 

Telefoon (0031) 0655888471 

Email: lia.leijenaar@gmail.com 

Anbi-Giften: Mevr. E.Leijenaar  

NL67SNSB0945327196 

Kenmerk: St.Kindervrienden 

Brazilië de LAR, 

www.kindervrienden.nl 
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Wist u dat men in de Lar al druk bezig is met het oefenen voor de Kerstviering.   

Ze willen er weer een geweldige happening van te maken rond 20 december.         

Juist dán is er weer de gelegenheid om de ouders, oma’s en verzorgers opnieuw  

 kennis te laten maken met de drijfveer van alle medewerkers van de  

    Lar da Infancia: Jezus is voor ons allen gekomen! 

Het Kerstfeest in de warmte, dat kunnen wij ons niet zo goed voorstellen.  

De laatste keer dat er sneeuw gevallen is in de staat Rio de Janeiro in Itatiala was in 1985 en                

in de staat Sao Paulo waar de Lar zich bevind, sneeuw in Apiani in 1975.  

Hierbij een kaart van de staat Sao Paulo, boven Campinas ons doel in Sao José do Rio Parda. 

 

 

 

 

 

                                               

                                    Sao José do Rio Parda* 
 

 

 

 

 

 

 

 
  Van Sao José do Rio Parda naar Rio de Janeiro is 643 km, wel 8 uur rijden over de tolweg.    

 

Op 15/9 was er in de Hoeksteen de zondag van de Kerkproeverij, er was een voorstelling met een  

oranje collectezak. Hans M. deed er € 5 in en Hans B. haalde er € 10 uit. Toen werd € 10 > € 20 

en mits Hans dit weg wilde geven mocht hij het nogmaals proberen en deed hij de € 20 er in.         

…….. het werd € 50 en mocht ik het aanpakken voor de LAR als verrassing !!! 

Na de dienst kreeg ik van een echtpaar een gevulde enveloppe en Bob verkocht  

zijn zelfgemaakte 70 potjes superjam in verschillende smaken voor de LAR.  

Alles bij opgeteld mochten we € 500 in de spaarpot stoppen, wat een extra 

bemoediging! Deze spaarpot is nu op 11 november gevuld tot € 3896,68!  

We kijken verder uit met de trouwe adoptieouders en de andere gevers/sters 

die al voorbij gekomen zijn. Samen willen we weer gaan voor het einddoel:  

het complete bedrag voor de 16 adoptiekinderen van de Lar da Infancia. 

 

Zo mogen we samen in vertrouwen op onze God en Vader verder gaan naar de feestelijke 

december maand en wij wensen u graag Gods zegen toe, een ieder in zijn of haar situatie.  

Het Kerstfeest zegt: God is met ons.     

 

Want alzo lief had God de wereld, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, omdat een ieder        

die in Hem geloofd niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.    Johannes 3:16 
 
Namens  de Stichting Kindervrienden Brazilië zijn we dankbaar voor uw betrokkenheid 

 en giften voor de 16 adoptiekinderen van de Lar. 

Met een warme groet van Lia Leijenaar.                                                                                                       


